
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             SAMEN OP WEG  

          NAAR PASEN  

 

  We nodigen  

       je graag uit voor (of één van): 

 

• Vieren met en voor mensen uit woon-of zorg-

centra of aangesloten zijn bij Welzijnsschakel: 

dinsdag 26 maart - 14u30. 

• Bidden om vergeving en verzoening: 

dinsdag 26 maart - 19u30. 

• Wijding van de heilige oliën voor het 

doopsel, vormsel, … :  

chrismaviering in de kathedraal van Gent: 

woensdag 27 maart - 19u00. 

• Met Jezus aan tafel op Witte Donderdag: 

donderdag 28 maart - 19u30 

• We gedenken het lijden van zovele  

mensen en van Jezus op Goede Vrijdag 

vrijdag 29 maart - om 15u00. 

Om 19u30 doen we dat samen met Sigiswald 

Kuijken en Marleen Thiers. 

• PASEN: feest van licht en leven:  

zaterdag 30 maart om 20u00: paaswake 

samen met het Sint-Ceciliakoor. 

zondag 31 maart om 10u30: gezinsviering  

samen met het huisorkest erna paaseieren  

rapen in de tuin van de pastorij. 

 

 

Zaterdag 13 april worden er 

29 jongens en meisjes  

gevormd in viering van 14u00 

in de Sint-Jozefkerk.  

We kunnen nog wat zangers gebruiken die 

deze families willen ondersteunen zodat het 

voor hen een feestelijke viering is. Wie kan 

meezingen, is zeker welkom voor de repetitie 

van donderdag 11 april om 16u en vrijdag 12 

april om 16u. Als je een seintje geeft, bezor-

gen we vooraf de liederen. 

 

Kan je niet zingen, vind je? 

Na de viering bieden we de families graag een 

drankje aan in de kerk. Het zou fijn zijn mocht 

je kunnen helpen om drank uit te gieten  

en nadien om de glazen af te wassen! 

 

Dank je wel vanwege de catechisten  

Agnes, Lie, Lieve en Miepol  

 

Inleiding 

Het oude verhaal wordt deze 

week opnieuw verteld.  

Het verhaal van de mens die 

trouw was ten einde toe, die 

daarom het lijden niet uit de 

weg ging, zijn dood aanvaardde  

en zo het leven vond, voorgoed. 

Het is het bekende verhaal  

van Jezus van Nazareth. 

 

Lied 
De koning van de vrede komt in de hoofdstad aan, 
de mensen zijn gezegend, hij komt in Godes naam. 
Doe open nu de poorten, de koning moet er door, 
och, Here, geef nu voorspoed, zo roepen zij in koor. 
 
Maar zullen zij geloven en nemen zij hem aan 
of zullen zij hem doden en Gode wederstaan? 
Ik zie de koning komen die op een ezel rijdt, 
de palmen van de bomen zijn voor zijn voet gespreid. 

 

Begroeting en kruisteken 

Welkom, iedereen hier, vandaag op Palmzondag. 

Dit is het begin van een bijzondere week. 

Een week waarin wij dag na dag opnieuw gaan 

herdenken en beleven wat Jezus die laatste dagen 

van zijn leven heeft meegemaakt. 

 

Maar vandaag luisteren we ook  

naar het verhaal van Zijn lijden  

en dat maakt duidelijk  

tussen welke uitersten  

mensen met Jezus omgaan. 

 

Het verhaal van de groene palmtakken 

 
We brachten kleine groene takjes naar voor,  

ze horen erbij vandaag. 

Ze zijn een herinnering aan Jezus van Nazareth.  

Deze takjes vertellen het verhaal van deze dag: 

Groot zijn in iets kleins,  

lijden en overwinning in één adem. 

 

 

 

Viering 
Zondag 24 maart 2024 

palmzondag B-jaar 

Samen macht uit 

handen geven 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Een moment met de kinderen 

Dit verhaalt vertelt ons Het koningschap  

van Jezus dat levend blijft in ons.  

Niet in de grootste dingen die we doen.  

Neen, het vernieuwt zich telkens weer,  

in ons kleine mensen. 

 

Zegenen en uitdelen van de palmtakjes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orgel 

 

Bidden om nabijheid  L1 

Als teken van uw zegen voor alle mensen  

en om dit ook werkelijk te maken,  

willen wij vandaag bidden,  

in verbondenheid met mensen in Congo, 

volgens hun ritus en zo vele mensen indachtig. 

 

Jezus,  

Gij die trouw zijt aan alle mensen,  

eerst met veel luister ingehuldigd, 

later aan het kruis genageld, 

kom en wees hier aanwezig. 

 

Maria, moeder van Jezus, ons aller moeder, 

kom en wees hier aanwezig. 

Heilige Jozef, patroon van deze kerk, 

kom en wees hier aanwezig. 

 

Alle mensen  

die we niet kunnen en willen vergeten,  

kom en wees hier aanwezig. 

 

Alle mensen  

voor wie wij vandaag willen bidden 

kom en wees hier aanwezig. 

 

Bidden wij om Gods Geest 

ons doorgegeven in zoveel namen 

van gestorvenen en nu levenden. 

Kom, Heilige Geest,  

licht op in onze naam,  

maak ook ons tot mensen van bevrijding. 

kom en wees hier aanwezig. 

Slotgebed 

Heer, onze God, 

wij hebben naar uw Woord geluisterd 

en wij proberen het levend te houden  

onder ons. 

Een uitdaging om vol te houden. 

 

Wij bidden U: leer ons al doende kiezen 

voor alles wat onszelf en anderen gelukkig 

maakt.  

Gij die ons nabij blijft en ons behoedt. Amen. 
 

Mededelingen 

 

Slotlied 

Zending en zegen  

 



Onze Vader 

 

Vredewens 

Heer Jezus, 

Gij hebt niet gekozen voor ‘lieve vrede’,  

maar voor vrede die evenwicht brengt, 

die ruimte laat voor twijfel, onmacht en gemis, 

en het leven helder maakt. 

Moge die openhartige vrede 

ook ons deel zijn 

en ons dichter brengen bij elkaar en bij U. 

Amen. 

 

Die vrede wensen wij elkaar nu van harte toe.  

 

Inleiding op de communie  

Wij willen dit gezegend brood  

delen met elkaar  

en wij zullen het eten, 

om de herinnering aan Hem levend te houden 

en om niet te vergeten 

dat Hij de armen, de treurenden, 

de zachtmoedigen, de hongerigen, 

de barmhartigen, de zuiveren, 

de vredelievenden, de vervolgden 

en al wie hulp nodig heeft, 

gelukkig heeft genoemd. 
 
Communie 

Lijdensverhaal 

Het is niet alleen hosanna vandaag; 

niet alleen herdenken hoe Jezus  

eens als een koning werd ingehaald. 

Aan het begin van de Goede Week 

 luisteren wij ook naar het lijdensverhaal: 

Jezus die werd gedood, net als een misdadiger; 

een verhaal nog altijd pijnlijk actueel; 

laat ons luisteren naar dat verhaal van toen  

en van vandaag.  

Tussendoor zingen wij: 

Voorbeden 

Bidden wij voor mensen overal ter wereld 

die moeten lijden voor de goede zaak; 

voor hen die de vrede dienen, 

maar daarvoor geweld ondervinden.  

     

 

 
           dat wij  ge-maakt zijn uit het  stof van de   aar- de. 

 

Bidden wij voor alle mensen die liefde willen zijn, 

maar die geminacht worden  

om hun zachtmoedigheid, 

voor mensen die rondom zich in huis,  

buurt en parochie de stille dienaars zijn,  

zonder veel lawaai en woorden. 

Barmhartige Heer, genadige God.  
 

Bidden wij voor allen die in Jezus willen geloven, 

voor hen die niet bang zijn anders te gaan leven 

op hun werk, bij hen thuis,  

bij hun familie en vrienden, 

kortom in heel hun doen en laten. 

Barmhartige Heer, genadige God.  
 

Bidden wij voor zij die gestorven zijn  

Onze overleden familieleden en vrienden, 

Vandaag gedenken wij in het bijzonder (…)

Barmhartige Heer, genadige God.  



Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in één God  

die gemaakt heeft 

wat zichtbaar en onzichtbaar is, 

de wereld en al wat er leeft. 

 

Ik geloof in Jezus,  

Gezalfde en Zoon van God, 

mens geworden zoals wij, 

geboren uit Maria, 

geboren vol van de Geest, 

voluit geleefd tot aan het einde, 

vermoord en toen begraven. 

 

De derde dag, zoals geschreven staat, 

uit de dood opgestaan 

om te leven voor altijd. 

 

Ik geloof dat zijn Geest leven geeft 

en het juiste woord spreekt 

in talloze profeten. 

Hij roept mensen op  

Gods weg te blijven gaan, 

weg van zonde, weg van dood, 

naar leven in zijn Rijk. 

 

Ik geloof dat zijn Rijk  

nooit ten onder zal gaan  

en dat we mogen leven voor altijd. Amen.  

 

Offerande 

Wil je onze geloofsgemeenschap 

mee steunen?  

De misdienaars komen graag 

rond voor je bijdrage.  

Het kan ook via je 

bankapp. Dank je wel! 

 

Orgelmuziek 

Gebed bij brood en leven: 

Wij brengen het brood  

dat in een vorige viering gezegend werd  

in ons midden en vragen U, Heer, 

laat ons nooit vergeten  

dat Hij, uw zoon  

die wij kennen als Jezus van Nazareth,  

de wereld heeft gezien met onze ogen, 

dat Hij onze woorden gesproken heeft, 

dat Hij onze vreugde en onze nood  

heeft gekend, 

dat Hij het werk van een mens heeft verricht 

en dat Hij ons brood gegeten heeft. 

 

Laat ons nooit vergeten 

dat Hij de Mensenzoon is  

- mens onder de mensen - 

die meer heeft geloofd in de mens, 

meer heeft gehoopt en bemind 

dan wij ooit kunnen. 

  

Laat ons nooit vergeten 

dat ons geloof, dwars door alle leed, 

dat onze hoop over de dood heen, 

dat onze liefde tegen alle machten in, 

ons doen gelijken op Hem. 

 

Laat ons nooit vergeten dat ook Hij weerloos 

heeft moeten buigen voor het geweld  

en de macht, 

dat de machtigen Hem geslagen hebben  

tot de dood toe 

omdat Hij leerde dat Gij zijn Vader zijt. 

 

Laat ons nooit vergeten dat Hij op de vooravond 

van dat lijden en die dood 

in het breken en delen van het brood  

het teken heeft gesteld  

dat ons in zijn naam en zijn liefde samenbrengt. 

  

Zo zijn we ook vandaag hier bijeen in zijn naam, 

omdat wij mensen willen worden zoals Hij, 

mensen die geloven in elkaar  

en vertrouwen op U, 

die hopen dat Gij uw belofte van een gelukkig 

leven zonder einde, 

waar zult maken aan ieder van ons 

en aan alle mensen.  

Want Gij ziet ze allen even graag. 

 

Geef ons die Geest van deemoed en liefde, 

dan zullen wij gelukkig en blij worden 

en dan kunnen wij tot U bidden  

met zijn woorden: 


